
In de week gelegd 41-25, 05-10-2025, Vervulling  

Habakuk 1,2-3. 2,2-4; 2 Timotheüs 1,6-8.13-14; Lucas 17,5-10 

 

Met zijn tentoonstelling Mindstudy (Trouw 26-09-2025). neemt kunstenaar 

Mark Manders bezoekers mee op reis door zijn hoofd. Het brein is voor 

hem een bron van inspiratie. In beelden en schilderijen bevriest hij 

gedachten en gevoelens, zet de tijd stil en zoekt overgave. In de 

sciencefictionfilm Lucy (2014) echter, worden de breinmogelijkheden 

van de hoofdpersoon juist zó vergroot, dat dit tot een kookpunt komt. 

Beide situaties gaan over een grens en ons pogen die te overstijgen, in  

 een zoektocht naar vervulling; waarvan?   

 

In een tijd dat supermacht Babylon het kleine Juda bedreigt, roept de profeet Habakuk 

wanhopig naar God om uitkomst. Waarom krijgt onrecht de ruimte en ziet U de ellende maar 

aan? De tweedracht in de samenleving waarover Habakuk klaagt, komt ons nu bekend voor. 

God schenkt hem een visioen dat beslist tot vervulling komt. Habakuk moet het opschrijven. 

Dit vergezicht hijgt (!) naar vervulling en zij komt beslist niet te laat, zegt de Heer. Houd vol! 

 

In eenzelfde geest schrijft Paulus in zijn tweede brief aan Timoteüs: wakker het vuur van 

Gods genade aan, want God geeft ons een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Paulus 

voegt eraan toe dat wij ons niet moeten schamen om van de Heer te getuigen. Makkelijke 

woorden? Beslist niet, want Paulus zit op dat moment gevangen in Rome en weet spoedig de 

marteldood te moeten ondergaan. Draag je deel in het lijden voor het evangelie, schrijft hij, en 

bewaar deze schat, die ons vertelt van Gods grote liefde en blijvende trouw.  

 

Maar wanneer de realiteit dat vertrouwen keer op keer onder druk zet, hoe blijf je dan 

overeind? Wij horen vandaag de leerlingen van Jezus vragen -ook zij kenden het probleem: 

Heer, geef ons meer geloof. Daar zoeken wij toch allemaal naar, ook in 

2025? Geloof in de ander, onszelf, onze mogelijkheden maar ook en 

vooral geloof in God. Immers de Schepper draagt ons en de wereld. 

Groeien in vertrouwen in die goddelijke realiteit maakt onze wereld 

oneindig veel groter en is daarom van het allergrootste belang. Opdat zij 

ons vervult!  

 

 

 

  
 

 

 


